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Weggaan 

 

Weggaan is iets anders 

dan het huis uitsluipen 

zacht de deur dichttrekken 

achter je bestaan en niet 

terugkeren. Je blijft  

iemand op wie wordt gewacht. 

 

Weggaan kun je beschrijven als 

een soort van blijven. Niemand 

wacht want je bent er nog. 

Niemand neem afscheid 

want je gaat niet weg. 

 

Rutger Kopland 
 
 
Inleidend orgelspel: Thema met variaties : J.K.F. Fischer (1696) 

 
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Welkom en mededelingen 
 

- We gaan staan - 
 

Intochtslied: Lied 215: 1, 2, 4 en 5     

 

1  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
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2  Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

4  Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

5  Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 

De bemoediging  

Voorganger:   Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige 

Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:  Die trouw is tot in eeuwigheid 

                              en de wereld niet loslaat. Amen. 

 

- We gaan zitten – 

 

Moment van stilte  

 

Drempelgebed  

 

Lied 695: 1, 4 en 5 

 

1  Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 
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5  Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 

 

Hoopvol Glorialied 117a 

 

1  Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 

2  Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

De groet 

Voorganger:  De Heer zij met u 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Thema van de dienst 

 

Gebed van de zondag 

 

Moment voor de kinderen 

 

Eerste lezing: Exodus 19: 1-11 
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Lied 853  

 

1  Ik zoek U in den blinde 

en tast de hemel af. 

De lucht blijft leeg. Ik wacht 

totdat Gij mij zult vinden 

in dit verlaten land. 

 

2  Ik zie U in de verte. 

Gij komt steeds dichterbij, 

machtige majesteit. 

Uw schaduw overdekt me 

met troost en tederheid. 

 

3  Gij, verre en nabije, 

ik voel uw zachte bries 

als Gij mij zoekt en ziet. 

Gij aan de hemel, wijs me 

uw hoopvol nieuw verschiet. 

 

Tweede lezing: Johannes 17: 14-26 

 

Lied 834 

 

1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

Overdenking 
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Orgelspel: improvisatie 

 

Lied 880    

 

1  Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

2  Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

3  Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

4  Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden  

 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Mededelingen en toelichting collecte  
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Uittochtslied 425 

 

1  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

Zegen 

 

 

Uitleidend orgelspel: Partita nr 4 en 5 ; Johann Speth (1700) 
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Toelichting collecte 

De collecte van vandaag is bestemd voor de kerkrentmeesters. 

Zij hebben het beheer over de kerk en de bijbehorende 

gebouwen. Ook hebben zij de verantwoordelijkheid voor betaalde 

en vrijwillige werkers in de kerk en voor het financiële beheer van 

de gemeente.  

Uw bijdrage is dan ook van harte gewenst.  

 

U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de 

diaconie onder vermelding van het collectedoel 

“kerkrentmeesters” of u kunt gebruik maken van een van de 

hieronder afgebeelde QR-codes. De linker code is van de 

Dorpskerk, de rechter van de Gastkerk. 

 

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn)  

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn) 

 

Bedankt voor uw gift.  

 

 
 


